
Bijlage: Gedicht van oud-stadsdichter Ivanka de Ruijter bij de onthulling van het kunstwerk 
 
Ze vragen het de bomen, de mensen, het 
beton. Ze vragen het de horizon: staan we 
op de goede plek? 
 
De groep lijkt altijd in gesprek: staan wij hier nu 
voor de sier, of hebben wij een optisch nut? 
Zijn wij een kwestie van suggestie, wordt 
er iets door ons gestut? Zijn wij wetenschap 
of -schijn? Zouden we meet- én kunstwerk zijn? 
 
Ze vragen het de vogels, de lucht, het 
wolkendek. En ergens ligt het antwoord, 
ergens op deze plek. 
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