
doen en laten 

 
 

 
vouw je handjes, sluit je ogen, open je mond 
zo ontvang je het kindeke Jezus 

raak de hostie niet aan met je tong, 
vooral níet aanraken. 

 
pas op voor de dagelijkse zonden 
bega zeker geen hoofdzonden. 

uit angst voor alleen al het voorgeborchte 
elke avond een akte van berouw 

 
bidden en biechten en minstens 
driemaal ’s weeks naar de kerk 

 
zo leerde ik religie, maar 

geloven kwam vanbinnen. 
 

 
 
Annie van Gansewinkel, 
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